
Beste Vlamingen,

Rellen in onze grootsteden, ongecontroleerde massamigra-
tie, een falend justitieapparaat, toenemende onveiligheid, 
een torenhoge staatsschuld, een ontspoorde begroting, een 
zakkend onderwijsniveau, weggepeste boeren, islamitische 
terreuraanslagen, asociale klimaatmaatregelen, een stilstaan-
de mobiliteit… Het rapport van de Vlaamse en federale 
regering is ronduit desastreus.

U werkt keihard, u betaalt bijna de hoogste belastin-
gen van heel Europa, maar wat krijgt u daarvoor in de 
plaats? Zwakke politici die uw problemen minimaliseren en 
enkel met zichzelf bezig zijn. Ze weigeren om de wil van 
het volk te respecteren en nemen geen kordate beslissingen 
om van Vlaanderen weer een leefbaar en welvarend land te 
maken.

De systeempartijen zijn stuk voor stuk wereldvreemd en heb-
ben geen enkel idee wat er leeft onder de bevolking. Brussel 
negeert en vergeet onze mensen. Ze hebben u in de steek 
gelaten. Daarom is er een ander en beter beleid nodig. Wij 
maken geen deel uit van het systeem en het enige wat voor 
ons telt, dat bent u, de Vlaming. En wij weten waar u al ja-
renlang voor stemt: minder migratie, recht en orde herstellen, 
koopkracht en welvaart garanderen, minder belastingen, 
rechtvaardige pensioenen… Het Vlaams Belang heeft zich 
de afgelopen jaren hard voorbereid en is klaar om orde op 
zaken te stellen.

2024 wordt een cruciaal jaar: dan zorgen wij voor échte 
verandering. Enkel als we met genoeg zijn, maken we het 
verschil. Samen gaan we onze mensen op de eerste plaats 
zetten. Samen gaan we voor ander en beter. Samen gaan 
we voor het Vlaams Belang.


